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JESAJA  58  :  10

"Wanneer je de hongerigen
schenkt wat je zelf nodig hebt
en de verdrukten gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker
schijnen, je duisternis wordt

als het licht van het
middaguur."



1 - 9  G E Z I N S L E D E N
De gezinsgrootte van klanten in       
   2023 varieerde tussen 

de één en negen 
       personen.   1 5 6  M O N D E N

In 2023 zorgden we
ervoor dat 156 monden
te eten kregen. 

1 1 2  H U I S H O U D E N S  
maakten korte of lange tijd gebruik van
voedselpakketten. 

-4
9 In 2023 zijn 49 huishoudens

uitgeschreven als klant. Zij konden
zich financieel weer redden. 
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Aanmeldingen

We kunnen niet genoeg benadrukken
dat iedereen die denkt dat hij of zij in
aanmerking komt voor voedselhulp, zich
kan aanmelden. We houden pas na drie
weken, als men een beetje gewend is bij
ons, een intakegesprek en vragen ook
dan pas om financiële informatie. 

Kent u iemand in uw omgeving die
moeite heeft om rond te komen? Wijs
hen dan op Voedselhulp Nunspeet. 

Klanten in 2023

Hoewel er in de landelijke pers veel gesproken
wordt over armoede in Nederland, zien wij - en de
voedselbanken in onze omgeving - dat niet terug
in de aantallen. Sterker nog, door heel 2023 zagen
we het aantal klanten afnemen. In mei hadden we
60 klanten, in oktober 45 en in december nog
‘maar’ 40. We vinden het erg fijn dat veel mensen
zich weer zelfstandig konden redden in 2023. 
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V r i j w i l l i g e r s

Fantastische, enthousiaste
vrijwilligers 
De motor van Voedselhulp Nunspeet

Zonder producten en giften zou er geen
voedselhulp zijn, maar zonder vrijwilligers lukt
het ons ook niet. We zijn dan ook dankbaar voor
de geweldige inzet die alle vrijwilligers hebben
voor dit mooie werk. 

Met elkaar lukt het elke week weer om met de
producten die we hebben een winkel in de
richten. Hier kunnen klanten zelf een keuze
maken om zo voor zichzelf en hun gezin te
zorgen. 

Vrijwilligers in 2023

Het aantal vrijwilligers is in 2023 stabiel
gebleven. Een aantal medewerkers is
gestopt, maar we hebben ook een aantal
nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen. 

Ruim 60 vrijwilligers werken mee om
wekelijks onze klanten te helpen.
Chauffeurs, broodsnijders, planning, de
vulploeg, de uitgifteploeg, het bestuur,
het intaketeam, pr, de catering; iedereen
heeft zijn of haar rol en draagt een
steentje bij. Een betrokken team van
mensen waar we wekelijks dankbaar
voor zijn.

C h a u f f e u r s
B r o o d s n i j d e r s

P l a n n i n g
V u l p l o e g

U i t g i f t e p l o e g
C o ö r d i n a t o r e n

werken mee om wekelijks een boodschappenpakket te maken 
voor onze klanten

6 0  V R I J W I L L I G E R S  

B e s t u u r
I n t a k e t e a m
P r
c a t e r i n g
I C T
A V G



Wij werken vanuit de Bijbelse opdracht om ons brood te delen met diegenen
die honger hebben en om te zien naar diegenen die het nodig hebben. Wij
zorgen voor onze dorpsgenoten die het financieel niet redden.

Voor iedereen

Wij bieden ondersteuning aan ieder die dit nodig heeft, ongeacht achtergrond
en levensovertuiging. Een financieel probleem staat zelden op zichzelf en is vaak
onderdeel van een complexer geheel.

We staan naast mensen

Voedselhulp Nunspeet heeft hier oog voor en biedt mensen een luisterend oor,
geeft advies en kan indien nodig doorverwijzen naar andere vormen van
hulpverlening. Het bieden van ondersteuning is niet ons doel, maar een manier
om naast mensen te staan en hen te helpen tot zij weer zelf in staat zijn zichzelf
of zijn/haar gezin te onderhouden.

O N Z E  M I S S I E
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V O O R W O O R D

B e s t e  l e z e r ,

Er is in 2023 veel gebeurd wat betrekking heeft op
de Voedselhulp Nunspeet. We hebben onder meer
een goed bezocht open huis gehouden na het
betrekken van de nieuwe locatie. We hebben
stilgestaan bij het 12,5-jarig bestaan als stichting
Voedselhulp Nunspeet. Als lezer van dit verslag
zult u het vast niet erg vinden dat ik daarom iets
verder terugkijk in de tijd dan alleen het jaar 2023.   

Wonderbare spijziging

Als ik vanuit bijbels perspectief zou willen duiden
wat er in al die jaren is gebeurd, lijkt het op het
bijbels verhaal van de “wonderbare spijziging”
door Jezus. In 2011 zijn we dit werk gestart met
een christelijke visie voor mensen in armoede in
Nunspeet. We wilden de mensen die tekort
hadden van voldoende goed eten voorzien. Al die
jaren hebben we ons door de Bijbeltekst uit Jesaja
58 vers 10 laten leiden. Deze luidt:

“Wanneer je de hongerigen schenkt wat je zelf
nodig hebt en de verdrukten gul onthaalt, dan zal
je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt
als het licht van het middaguur.”

Was er in het begin van dit werk twijfel over het
feit of er wel hongerigen waren in Nunspeet en als
die er al waren, of er wel genoeg uit te delen zou
zijn? Deze twijfel is weggenomen en tot een
zekerheid geworden. Vele monden zijn in al die
jaren gevoed en veel is ons geschonken aan geld
en goed om door te geven.

Wij als vrijwilligers van de Voedselhulp ervaren dit
als een wonder en een bevestiging van deze stap
in geloof.  Er werden in de tijd veel aanvragen
gedaan en de steun onder de bevolking om dit
werk te laten slagen groeide en dat doet het nog
steeds. Honderden mensen deden en doen een
beroep op ons en een overvloed aan support
hebben wij gekregen om ook daadwerkelijk in de
noden te voorzien. 
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Om een voorbeeld te geven uit de
begroting opgenomen in dit jaarverslag
van deze overvloed: In 2023 mochten
wij omgerekend in geld voor €182.100
aan levensmiddelen ontvangen en voor
€77.605 aan giften. 

Dankbaar

Als we nu in 2024 terugkijken hoeveel
er door de vrijwilligers aan inzet wordt
gegeven, hoeveel mensen een beroep
op ons doen en hoeveel er gegeven
wordt van kinderen tot kerken,
supermarkten, bedrijven en
particulieren. Dan kunnen we alleen
maar heel erg dankbaar zijn.

De kern van het verhaal van de
”wonderbaarlijke spijziging” is dat met
weinig middelen, in geloof en onder de
zegen van God overvloed kan ontstaan.
Zelfs zoveel dat er in het Bijbelverhaal
van de vijf broden en twee vissen
duizenden gevoed konden worden en
er nog vele manden overbleven.

Het wonder van de Voedselhulp is dat
wij zoveel mogen ontvangen en
doorgeven dat er zelfs nog overblijft om
meer mensen te voeden. Dus kom……

Dit alles leidt tot grote dankbaarheid
naar God, onze fantastische vrijwilligers
en onze zeer gulle gevers. Het geeft een
warm gevoel dat in deze “koude” tijd er
zoveel gemeenschapszin is in Nunspeet.

T O N  B R O S K Y
Voo r z i t t e r
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De voedselhulp bestaat eigenlijk uit één groot
doorgeefsysteem. We krijgen van supermarkten,
kerken, particulieren en bedrijven producten en
giften. Met de hulp van ruim 60 vrijwilligers geven
we deze producten weer door aan onze klanten
waardoor zij in staat gesteld worden zichzelf of
hun gezin van voedsel te voorzien en zo een
moeilijke periode door te komen. Het is elke week
weer bijzonder om mee te maken hoe mooi dit bij
elkaar komt. 
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A f b . :  T e s s a  e n  L a u r e  h e b b e n  g e l d  i n g e z a m e l d ,
z o d a t  k i n d e r e n  t / m  1 8  j a a r  v a n  V o e d s e l h u l p
N u n s p e e t  e e n  i j s j e  k u n n e n  h a l e n .

Verhuizing

Een heel belangrijke gebeurtenis in 2023 was wel
de verhuizing per 1 maart naar het pand aan de
Hullerweg. De Vrije Evangelische Gemeente was
met hun pand aan de Dr. Schutlaan altijd heel
gastvrij. We hebben hun pand jaren voor de
donderdag gehuurd, maar het was echt te klein
geworden. 

In het nieuwe pand hebben we meer ruimte,
waardoor onze vrijwilligers veel minder til- en
stapelwerk hoeven te doen. Daarnaast hebbenw e
geen aparte opslagruimte in een ander pand meer
nodig, zodat we in één oogopslag kunnen zien
wat de voorraad is. 

We hebben inmiddels onze draai helemaal
gevonden in het nieuwe pand en ook onze
klanten voelen zich er thuis. 

Samenwerking

Behalve de goede samenwerking met de kerken,
supermarkten en bedrijven in Nunspeet, hebben
we ook goede contacten met andere stichtingen
en organisaties. Zo werken we samen met het
Armoedefonds (jarige jobdozen voor de kinderen,
we zijn menstruatiespullen-uitgiftepunt, Kruidvat
waardebon, schoolspullenpassen), taartjes voor
Nunspeet (voor jarige kinderen), Stichting het
Vergeten Kind (Heppieboxen), Stichting
Hulpfonds Nunspeet, het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. 

Heel veel giften, groot en klein

Ook in 2023 werden we telkens weer blij
verrast door de vele grote en kleine
giften. Daardoor kunnen we ook verse
producten inkopen, want we willen
onze klanten graag gezonde producten
aanbieden. Vaak krijgen we die wel,
maar af en toe is die aanvoer wat
minder, zoals in de winter. Het is dan
fijn dat we het zelf aan kunnen
schaffen.  

12,5-jarig bestaan

In december 2023 bestond de
Voedselhulp 12,5 jaar. Wat in het klein
begon, is uitgegroeid tot een
goedlopend “bedrijf”. Je zou kunnen
zeggen dat het jammer is dat het nodig
is, maar we willen ook benadrukken dat
het fijn is om mensen in een moeilijke
situatie te helpen. In januari 2024
hebben we dit met (oud-)medewerkers
gevierd. Daarnaast  hebben we ook de
medewerkers in het zonnetje gezet die
al vele jaren trouw hun werk doen bij
ons. 
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Open huis

Op 30 september hielden we Open Huis in het
nieuwe pand en kon iedereen die dat wilde,
komen kijken hoe de Voedselhulp werkt. Het was
een zeer geslaagde ochtend waar zo’n 120
bezoekers langskwamen. Vele vrijwilligers waren
druk in de weer om het parkeren van auto’s en
fietsen in goede banen te leiden, de bezoekers
welkom te heten, iedereen te voorzien van
koffie/thee met een petitfour erbij, uitleg geven in
de magazijnruimte en in de winkel en uitleg
geven over twee spelvormen om te ervaren hoe
het is om met een smalle beurs boodschappen te
doen. Het filmpje over het reilen en zeilen bij de
voedselhulp, dat continue getoond werd, gaf ook
veel duidelijkheid. 

De bezoekers waren zeer geïnteresseerd en het
werd enorm gewaardeerd dat men een kijkje
achter de schermen van de Voedselhulp kon
nemen. Al met al een geslaagde dag!
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Acties 

Ook in 2023 werden we gesteund door
de vele giften in welke vorm dan ook en
bijzondere acties. 

Zo kregen we van een gezin
cadeautjes voor alle kinderen tot 12
jaar, echt voor ieder kind apart
uitgezocht op leeftijd en
meisje/jongen. Wat een geweldige
inzet! 
Daarnaast maakten we de bijzondere
veiling van een vleespakket mee
waarvan de mooie opbrengst voor
ons was. 
Bijna alle kerken in Nunspeet
hebben een maandelijkse
inzameling voor de Voedselhulp. 
De Rabobank heeft de Grote
Clubactie. 
Supermarkten doen ook van alles,
waaronder de permanente
inzameling bij de Jumbo, acties bij
AH en Jumbo waarbij klanten
producten voor de Voedselhulp
kunnen kopen en meteen inleveren.
Bij een aantal supermarkten kan
incidenteel het statiegeld gedoneerd
worden voor ons, dozen sparen bij de
PLUS, enz. enz. 
Gewoontegetrouw kon iedereen (een
deel van) zijn/haar kerstpakket
inleveren bij de Wheme en dat heeft
een mooie hoeveelheid producten
opgeleverd. 
We ontvingen ook kerstpakketjes
voor al onze klanten. En rond de
feestdagen geven bedrijven of
kerken ook extra producten zoals
kiprollade, kaas, kerstbrood,
oliebollen, etc.

We zijn blij met en dankbaar voor de
goede samenwerking en alle mooie
acties!

Cadeaubonnen

Een paar keer per jaar koopt Voedselhulp
Nunspeet waardebonnen van een plaatselijke
supermarkt, zoals Hema of Action, voor de
klanten. Daarmee kunnen de klanten producten
kopen die ze niet bij ons krijgen. Denk
bijvoorbeeld aan wasmiddel, verzorgingsartikelen,
sokken, enz. We krijgen hier veel positieve
berichten over. 
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Balans per 31 december 2023
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Exploitatierekening 2023 en begroting 2024



www.voedselhulpnunspeet.nl
info@voedselhulpnunspeet.nl
@voedselhulpnunspeet

G e d i c h t  u i t  D a g e l i j k s e
B r o o d k r u i m e l s

Het werk van jouw handen
De liefde in je ogen

In alles wat je elke dag weer
Voor hen doet.

Ligt een tedere zorg
Oprecht met hen bewogen

Ook al is het niet 
Je eigen vlees en bloed.

Voor altijd sta je naast ze
Als een gift van genade
Momenten van geluk

Van zorg en pijn.

In jou zie ik een schaduw
Van hoe een vader

Door God eens bedacht
Had moeten zijn.


